| i 24 EKİM 1980 
il | ) SAYI 43 
e. N | SİRA 


e İZ EU Vâye 


PASTA ZAPTIN HA? 


a 


777 
KİYARMAMIŞ 


nay çağında uzay ansiklopedisi 


e NN EZ ari 


Sevgili çocuklar, 

Gelecek haftadan itibaren size 
macağımız yeniliği, iç sayfalarda 
Irıntıları ile öğreneceksiniz. Size 
if Uzay Ansiklopedisi veriyoruz. 
üzeli, yararlıyı, özleneni vermek- 
#öncü olmak bizi sevindiriyor. 
ay Ansiklopedisinde hangi koları bulacağınızı 22. sayfadaki 
tıklamadan öğreneceksiniz 


Hizmet sunmak, güzel ve 
yarlı bir kitap yayınlamak ne 
«lar sevindirici ise, elimizde 
mayan sebeplerle derginizin fiyanı arttırmak da © kadar üzücü 
diyor. 

Gerçekten bizim için en üzü- 
i, en güç şey, derginizin fiyatını 
fttirmak zorunda kalışımızdır. 

Biliyorsunuz, bu dergi ticart 
itamaç gütmüyor, böyle bir gâye 
# çıkmıyor. Fakat, giderinin bir 
#mını karşılaması, kaliteyi muha- 
a ve hizmetini devam ettirebil- 
*i için, zaman zaman fiyat 
#tırmak zorunda kalıyoruz 

Fiyatları'arttıran sebepleri siz 
? bilirsiniz; Dergiyi meydana 
#tiren kâğıt, film, yazı gibi 
“surların fiyatları tek tek artınca 
wliyet yükseliyor 

Bu açıklamadan sonra üzüle- 
X, gelecek sayıdan itibaren dergiitin 20 LİRAYA satılacağını bildirjk istiyoruz. Gerçekte bu 20 
adan bayi yüzdesi ve nakliye 
reti çıkarıldıktan sonra kalan 
#fa, bir derginin maliyetinden 
iha azdır. Fakat, evvelce de Söydiğimiz gibi, dergi sahibinin 
macı kâr değil, Türk çocuklarına 
imettir. Bu hizmeti devam ettir- 
e için 5 liralık zam kaçınılmaz 
'du. Bizi anlayışla karşılayacağııdan eminiz. 

Mutlu yarınlar sizin olsun 
#gili çocuklar. 
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SANSKRİTÇE NEDİR? 


metinlerinin yazıldığı eski Hint'ari 
dilidir. Bugün yalnız bazı edebiyatçılarla din sadamları tarafından bilinmektedir. Sanskritçe hiçbir zaman 
konuşma dili olmamıştır. Ancak, anla- 


TÜRKİYE'DE İLK PETROL 
ARAMALARI 


Türkiye'de ilk petrol aramaları, 
dünyada bu konudaki çalışmaların 
başlamasından birkaç yıl sonra oldu. 
1887'de Ahmed Necati Bey tarafından 
başlatılan bu ilk çalışmalar, pek derin 
olmayan sondajlar şeklinde İskenderun , 
çevresinde yapıldı. i 


1890'da Musul ve Bağdat'ta ilk 
petrol belirtileri ortaya çıkar çıkmaz. 
Sultan 11. Abdülhamid, harekete geçe 
rek bölgeyi daha iyi şekilde konirl 
altına aldırttı. Bundan iki yıl sonra di 
ülkemizde ilk petrol şirketi kuruldu. 
Daha sonraları, yabancı ülkelere de 
Osmanlı topraklarında petrol aramala: 
rına izin verildi. ! 

1985'te kurulan Maden Tetkik ve 
Araştırma (MTA) Enstitüsü, altın ve. 


Sanskritçe, “Sanatla yapılmış” an — şılmaz dilleri hicvetmek için deyim gibi kömür aramalarıyla birlikte petrol 
lamında bir kelimedir. Kutsal Hindu — kullanılır. arama çalışmalarını da üstlendi. 
| 
BİZE YAZAN OKURLARIMIZ İ 


BİZDEN PUL SATIN ALMAK İSTEYEN 
OKUYUCULARIMIZA 
Pul meraklısı bazı okurlarımız bizden pul satın almak 
istediklerini yazıyor. Özellikle dergide örneklerini yayınladığımız pullardan almak isteyenler hayli fazla, Hemen belirtelim ki, 


pulculuğun 


ticaretiyle uğraşmıyoruz. 


Hiçbir şekilde pul 


satmamız da mümkün değildir, Pullara nasıl sahip olunacağını 
Pul Sayfamızda anlatıyoruz. PTT merkezleri de bu konuda 


yardımcı olmaktadır. 


ÇİZGİ ROMAN HANGİ KALEMLE 
ÇİZİLMELİ? 

Çizgi roman, üstün bir kabiliyet ve 
uzun bir çalışma ister. Bunun içindir ki, 
birçok çizgi roman, ressam grupları 
tarafından ekip çalışmasıyla hazırlanır. 
Bu işe rneraklı amatörlerin kullanacağı 
kalem çeşidi için ise kesin bir belirleme 
yapmak gereksiz. Kurşun kalemle yapılacak çalışmalar tamamlandıktan son- 
Ta, çizgi romanın türüne göre herhangi 
bir çizgi aracını tercih edebilirsiniz. Bu 
fırça, tarama ucu, rapido veya keçe 
uçlu kalemler olabilir. Ancak siyah 
mürekkepli olması şarttır. 


ROKET NEDİR? 

Roket atış sırasında mekânik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında “öziletim” ile yolalan güçlü bir 
mermidir. Kara Kuvvetlerinde kullanılan “Roketatar"lardan başka, Deniz 
Kuvvetlerinde yararlanılan “Roket tabancası”, “Roket topu” gibi çeşitleri 
vardır. 


TAŞOVA'dan: Mehmet Ulutaş; | 
KONYA'dan: Mustafa Kayacık; DE | 
NİZLİ'den:Mehmet Çun; KAYSERİ | 
den: Mehmet Özaydın; KAHRA-| 
MANMARAŞ'tan: Turgut Taşdemir; 
ESKİŞEHİR'de: Zeki Çubuk, Muammer Çubuk;HATAY'dan: Bülent- 
Karaman; BURSA'dan: Enis Umuler 
Hüseyin Avşar;HEREKE'den: A.Kadir Okcur; ANKARA'dan: Erdinç 
Ölmez; SİVAS'tan: Halit Doğan; 
YALOVA'dan: İbrahim Karadoğan; 
MUSTAFAKEMALPAŞA'dan: Cengiz Toptaş; TAVŞANLI'dan: Yakup 
Çelebi; ISPARTA'dan: Hasan Kaya; 
ERZURUM'dan: Kâmil Sınırkaya; 
SÖĞÜT'ten; Aydın Çizmeci. 
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Yakup ÇELEBİ 


Aydın ÇİZMECİ © Mehmet ULUSOY 
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İLDTFEN CABLE OLUN BAY SÜPER 
Köpek! BİZ SANİYE SONCA SEL KALMIS 
BLACAĞIZ!. Çok ÖNEMLİ BiR İS Wu! <İ 


DİYOZDUM . KÖPEĞİNİZE 
NEDİRİN . BÖYLECE SİZİN CE 
BİZ SÜPEZ VEPEĞİNİZ AZ 


GİRDİLER. 


YÜZBAŞI 


Yunan Adasında 


| VÜLKAN Z2A40V1€ 


N 
ÖZET: Tatbikat dönüşü uçakları arızalanan Volkan ve arkadaşları bir Yunan adasına inmek mecburiyetinde kalmışlardı. Niyetleri uçaklşrını tamir edip geri dönmekti. Fakat ada halkı varlıklarından haberdar olunca, olaylar intenmeyen yönde gelişti, Yunan devleti 


BURAYA BİR SALDIRI OLURSA KANIM 
E ZIN SON DAMLASINA KADAR GARP 
HALKI TÜRKLERİ BEKLİYORDU... ŞACAĞIZ... 
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KASABAYA GELDİK TEĞMENİM | (FAYANİDİSIN İŞAARAMANLIĞA HAZIRLANAN MLİSLERİ 
>” e e OLAYLARIN CİDDİLEŞTİĞİNİ GÖRÜNCE... 
ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZ. ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ VAR: 


Psizm TŞİMIZ DEĞİL BU... 


ORDU NE"GÜNE 
DURUYOR 7? 
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ANLAŞILDIĞINA GÖRE SA- 
YUNMAYA HAZIRLANIYOR. 
LARMSŞ FAKAT BİZİ Gö. 
RÜNCE PAĞILDILAR 


GMEN FARUK VE ASKERLERİ 
ENME, GÖRMEDEN KASABA) 


BURANIN YETKİLİSİ Siz 
SİNIZ BAYNM? © 


BEN BELEDİYE BAŞKANI) 
KAVANIDIS. ADAMIZ Tş- 


Ee 


di 
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HAYIR... BİR KAZA SONUCU GEL- 

Dik BURAYA NE GİDECEĞİZ. 
İZ KIŞKIRTICI DAVRANIŞ - 
LARDA BULUN- 


KASABANIZDAKİ BİRKAC JANDARMANIN SILAALARI- 
NİNE YAKALADIKLARI ARKADAŞIMIZ! TESLİM ET 
MELERİNİ TSTİYORLU.. 


UÇAKLARI AB 
ÜSTÜNE GELDİLER... 


KASABADA SAVAŞ 
ÜNİFORMALI 
ASKERLER 
GÖRÜ YORLİM. 


T 
GERCEKTEN 
SARPA 
SARIYOR. 


YUNANLI PİLOTLAR KESİR 
UÇUŞLARINI SÜRDÜRÜYOZ- 


NOLKAN DA SON HIZLA 
UGĞAĞIN KASABAYA GELİYORDU... 


YA 
OSRAFINI 


GATIŞMAYI  ENLEAELİYİM. YER GENİŞLEMEYE BAŞLAMIŞTI. 


ş KASABAYA GELDİM... TEĞMENİ BULUP gir) | YUNAN ARİN AE AN YER. 


BAZI KİŞİLER DENİZ za > 
MOTORLARINA ATLANP TEĞMEN 
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KASABA KONTROLUMUZDA YÜZBASIM 
JANDARMA  KAZAKOLINILDA ELE GE- 
GİRDİK. GEREKLİ GÖRDÜĞÜM BU ÖN- 
LEMLERİ EMİ ALDIĞIM 
İÇİN ÖZÜR 

DİLERİM 


TÜRKLERİN GELDİĞİNİ DUYUNCA 
PANSE KAPILAN BİR KADININ 
gi UN TUĞU ÜTÜ 5 wi 


HAYIR / BAYIR. GOCUKLA 


İRLİKTE GİKIYOR. 
b BAKIN 7 


MANEYRALARDA | KULLANACAĞIMIZ. Zİ (|uzA< DURUN YANGINDAN / BiZ 
YANGIN SÖNDÜRME BOMBALARINI GEREKENİ YAPARIZ. 
ÇIKARIN ARKADAŞLAR / d 


ütün çirkinliklerini 
İ anda kapatır 


TAVUSKUŞU bir garip hayvanrr. Ve aslına bakarsanız, göz alıcı 
enklerle bezenmiş kuyruğundan baş- 
hiç bir güzel yanı yoktur. 
Pek çok hayvanda görülenin 
m aksine, yavru tavuskuşları çok 
vimsizdir. Renkleri kirli beyaz ile 
gi arası bir şeydir. Daha doğrusu 
gövde, yaz günleri ışığa üşüşen 
pervanelerin rengindedir. Kuyruğun 
ekkül etmesi için iki yıl geçmesi 
erekir. Hayvan ancak üç yaşına 
eldiğinde, kuyruk göz alıcı hâl alır. 
nat tüyleri ise, toprak renginde 


avuskuşlarının anayurdu 


imi görse arkasını döner 


* 


zıları çığlık atar, bazıları 


Ölü sesiyle bir bağırdı mı on kilometre ötedekiler kulaklarını tıkar 


alır. Cılız bacakları gri renktedir. 


ki 
Kocaman ayakları çok çirkindir. Kuy- 


ruğunu kapattığı zaman hayvan, çok 
komik bir görünüştedir. 

Tavuskuşlarının gövde yüksekliği genellikle 110-125 santim kadardır. Ortalama ömürleri 35 yıldır. 
Erkeklerde gövde, dişilere oranla 
daha iri, kuyruk tüylerinin renkleri 
daha parlak olur. 


Hayvanın siyah-beyaz karışımı 
kısa tüylü kanatları uçmaya elverişli 
değildir. İnce uzun bir boynu, 
üstünde sorguç olan küçük bir başı 
vardır. 

Anayurtları Hindistan ve Seylan 
olan tavuskuşları Avrupaya, milâttan 
önce 300-200 yılları arasında getirilmişlerdir. Afrikada Kongo nehri 
kıyılarında rastlanan yabani tavuskuşları, Hindistandakilerden daha 
ufaktır. Tüylerinin rengi parlak siyahtır. Kuyrukları da daha kısadır. 

Tavuskuşu, tek güzel yanının 
kuyruğu olduğunu sanki bilir. Sürekli 


Hindistan 


anırır 


yam rma im 


olarak kuyruk tüyleri. ile ilgilenir, 
onları düzeltip durur. Açar, kapar. 
Çamurlu bir yerden geçerken kirlenmemesine özen gösterir. 

Kuyruk yelpaze gibi açıldığı 
zaman çok güzel bir görünüm alır. 
Hâkim renkler yeşil ve mavidir. 
Arada kurşuni ve kırmızı yerler 
vardır. Tüylerin üzerinde göze benzeyen şekiller de yaygındır. 

Yakınında bir kişi varsa, hayvan 
hemen ona arkasını döner. Kuyruğunun güzelliğini seyredebilmek için 
öne geçilmek istendikçe, hayvan da 
devamlı olarak döner ve arkasını 
çevirir. 

Erkek tavuskuşları, dişilerini görünce kuyruklarını — alabildiğince 
açar, boynunu kırar, sağa sola 
dönerek adeta dans edip kendini 
beğendirmeye çalışır. 

Tıpkı horozlar gibi, tavuskuşlarının da kendilerine âit kabul 
ettikleri bir bölgeleri vardır. Buraya 
başka hayvanı sokmamaya çalışırlar. 

Bu hayvanların en büyük özelliklerinden biri de, seslerinin çirkinliğidir. Sesleri de kuyruk tüyleri gibi 
zamanla güçlenir. Erkek ve dişi 
tavuskuşlarının bağırmaları birbirin- 
den çok farklıdır. Erkeklerinki tiz bir 
çığlığı, dişilerinki katırın anırmasını 
andırır. Ortak özellikleri, her ikisinin 
de, sessizlikte, kilometrelerce uzaktan bile duyulabilecek kadar güçlü 
bağırabilmeleridir. 


Küçükköylü 


Hamit Usta 


—Döv ha! Durma! Döv ha! 

Hamit, tepesinde dikilen, Yusuf 
Usta'nın sesine uymuş, dövüyor, dövüyordu önündeki kızgın demir parçasını. 

Örsü tutan ince bilekleri kalkıp 
inerken artık titremeye, havada minik ziğzaglar çizmeye başlamıştı. 

Usta, ekşi ekşi ter kokan iri gövdesiyle başına dikilince daha bir şaşınyor, eli ayağı dolanıyordu... Sanki sabahtan beri örsü çalan o değilmiş gibi acemileşiveriyordu. 

—bDöv ha! Dö 

» — Hamit alnında 
taneleri, dövüyor, dövüyordu.... 
sonu belli olmayan bir yolu 
gibi hevessiz, ümitsiz, yılgın 
du... Titreşim, ellerinden yürüyüp, ta 
beynine ulaşıyor, yankılana 'yankılana tüm bedenine yayılarak zayıf 
vücudunu temelden sarsıyordu. 

—Döv derim, döv! Durur bir de... 
Elinden alıp, beynine indirmez miyim ben o örsü!... 

Hamit, ustasının tatlrsert çıkışlarını duymazdan gelip, önündeki kızgın demiri döverken "Hıhhh!" diye 
bir ses çıkardı. Bu seste yorgunluktan 
çok umutsuzluk vardı. 

Yılların Yusuf ustasının gözünden 
kaçacak değildi elbet Ama renk 
vermedi, anlamazdan geldi: 

—Elindeki örs bir türkü tutturmalı 
ki, nağmesi kulağı okşasın, dedi. Biz 


HIKÂYE 
BİRSEN TÜRKÖZ 


de bu yollardan geldik Yusuf ustalıga... Gökten indik mi belledin?... 

Hamit sindi, küçüli 

Dışardan Yusuf ustanın pehlivan 
gibi iri, heybetli vücudu; gür pala 
bıyıkları, güleç gözleri insana güven 
verir, köy kahvesinde o tatlı anlatımı, 
hoş sohbetiyle herkesi başına toplar, 
dostluğu aranırdı. 

Kendi çocuğu olmadığından tüm 
köy çocuklarının koruyucusu, kolla: 
yıcısıydı. Ne var ki, ustalığı, yanında 
çalışırken aldığı alaycı, kırıcı tavn 
zorluydu....Hamit onun iş başında 
bir defa güldüğünü görmemişti. 

Ustasının iyi niyetini, kendisini 
sevdiğini bilmese, her ne yapiyorsa 
iyiliği için olduğuna inanmasa, -yüz 
lerce derecelik ısısıyla- bu fırının, bu 
kızgın demirin başında bir saniye 
duramazdı... 

Oysa askerden dönüp Küçükköy'e 
geldiğinde rahmetlik babasının can 
dostu Yusuf ustanın teklifine, "Ben 
kocaldım artık. Seni yanıma alayım, 
hem bana yardım edip bir kaç kuruş 
kazanırsın, hem de bir meslek edinmiş olursun.." demesine nasıl sevinmişlerdi anacığıy! 

Yusuf ustanın ünü, -değil Küçükköy'de- yörede yaygındı. Hamit sahiden de, ustasının dediği gibi, 
iki gün içinde bütün hüneri kavrayıp, 
yaman bir demirci oluveririm sanmış- 
ta... 


Ama kuru odunla devamlı beslenen fırının önünde, oluk oluk ter 
dökmesine rağmen üç aydır daha 
ustasından aferin alamamıştı bile... 
Defalarca defalarca denediği halde 
ona, onun tecrübesine ayak uyduramıyordu. 

Ustası ısıtıp, kolayca bükülebilir 
hâle getirdiği demiri fırından çıkarıp 
bir iki O darbeyle öyle şekillere 
sokuyordu ki, elinin hünerine Şaşmamak mümkün değildi 

Hamit'e çekiçle dövüp,şekil. verdiği 
kızgın demiri suya batırıp ani 


gretmişti ona. Buna ra 
men Hamit acemilikten kurtulduğu- 
ha inanamıyordu. 


Yusuf usta karakteri gereği duygularını dışan vurmazdı. Bu nedenle en 


başarılı olduğu zamanlarda bile takdirini belirtip, çırağını şımartmıyordu. Hamit böyle anlarda ustasının 


memnuniyetini gözlerinde beliren 
ışıltıdan anlıyor, övgüsünü başkaların- 
dan işitiyordu. 

Hele ilk zamanlar çok zorlanmıştı.. O günlerde ne kadar acemi olduğu 
nu düşündü... Doğru dürüst ergit- 

© meyi bile beceremez, ya demir daha 
seriken fırından çıkarır, ya da sıvılaşana, hatta nerdeyse buharlaşana kadar tuttuğu olurdu... 


Şimdi az çok ergime kıvamını öğrenmişti ama çekici kullanırken hâlâ 
zorlanıyordu... 

İşte,çekicin işlemediğine bakılırsa 
demir soğumaya yüz tutmuştu yine. 

Yusuf usta: 

—Şahbaz olacaksın! Kıvrak olacaksın!,. dedi. Tava gelmiş demir 
ağır ustanın elinde küser... 

Yeniden ısıtıp yumuşatmak için 
demiri fırına verirken: "O kadar da 
tez davranmıştım..." diye düşündü 
Hamit. Ustası memnuniyetsizce kendi işine yöneldiğinde utancından kızarıp, bir gömlek daha terledi, "Benim yerimde başka biri olsa daha mı 
çabuk kavrardı diye geçirdi. 
“Şimdiye ustanın yüzünü güldürür, 
aferini alır mıydı acep?..."* 


Ertesi gün kasabada dolaşırken 
hep aynı şeyi düşündü... Yusuf ustanın bazı siparişlerini almak için gelmişti, Aslında kasabayı, alışveriş etmeyi çok severdi ama bu gün gözü 
hiç bir şey görmüyor, sürekli düşünüyordu. 

""Aptal mıyım, beceriksiz mi? 
diye konuşuyordu kendi kendine; 
“Sen, üç ay, yani doksan gün hep aynı şeyleri yap, çalış, öğren, sonra, 
bunca emek veren her hünerini sana gösteren ustanın karşığında yüzün kıza- 


np, başın öne eğilsin, cehennem gibi 
fırının ağzında soğuk terler dökesin.. 
Hani ustam, (Emeğimin karşılığı bü 
mu?) deyip, baba dostu, arkadaş hatarı dinlemeyip beni kapıya koysa yeri değil mi?.. Acep başka biri olsa daha mı çabuk?" 

Birden karar verdi. Kasabada bir 
yığın demirci, bir o kadar da demirci çırağı vardı. Gidip onlan görse, 
görse ki bakalım kaç ayda ergimeyi, 
çeliğe su vermeyi öğrenmişler, kendisiyle bir karşılaştırsa.... 

Gözüne ilk çarpan dükkâna girdi. 
Burası demir eşyalar satan küçük bir 
yerdi. 

—Merhaba emmi! dedi dükkân sahibine. İyi bir demirci nerede bulabilirim? 


i başında dolaştırarak 


dü: 

Vallahi evlât, dedi.. İyi bir demirci arıyorsan, Küçükköy'de var 
derler, Adı Hamit ustaymış. 

“USTA mı? Hamit usta mı?,.. Hamit duyduklarına, kulaklarına inanamıyordu. "Rüya mı görüyorum yoksa..." diye düşündü. 

—Küçükköy'de Hamit usta mı dediniz? 

Adam gelen bir müşteriye doğru 


tekrarladı. 
Gençmiş ama eli iyi iş tutarmış... 


ACEMİ PİYANİST 


Bir süredir piyano dersleri alıyordu. Bir gün misafirlerine birşeyler 
dinletmek istedi. Ama çaldığı şeyler 
berbattı. Bir ara, piyanodan anlayan 
birisi: 

-Pivanonun pedallarından niçin 
yararlanmıyorsunuz, diye sordu. 

Yeni piyanist utana sıkıla cevap 
verdi: 

-Efendim, o kadar hızlı piyano 
çalamıyorum ki, pedalları kullanabileyim 


-Ben de önce bir şey bulduk sanmıştım! Meğer sadece eşyaları tersine 
çevirmişiz. 


AKILLI ÇOCUK 
Küçük Zahit, çorbasını içmek 
istemiyordu. Annesi, sevimli küçüğü 
korkutmak için biraz çıkıştı 
-Bak Zahit, eğer çorbanı içmezsen komşunun o kocaman kurt 
köpeğini alıp geleceğim. 
Zahit'in gözleri sevinçle parladı: 
-Öyleyse çabuk anneciğim. Gecikirsen bu güzel çorba soğuyabilir. 


-Bir bu yağmur 
eksikti. 

Artık batarız. — İ 
2 a 


DEĞİŞEN SAKATLIKLAR 

Amerika'nın büyük şehirlerin- 
den birine gelen turist, kilisenin kapısında kör bir dilenci gördü. 

Ertesi gün aynı yerde yine aynı 
dilenciye rastladı ama, adam bu defa 
sağır ve dilsiz olmuştu. Daha ertesi 
gün, aynı dilenciyi çolak olarak 
görmesin mi? Turist çok şaştı bu işe. 
Merakını yenemeyerek dilenciye yaklaştı ve sordu: 

-Sakatlığınızı her gün değiştiriyor musunuz? 

Dilenci ellerini yana açtı: 

-Ne yapayım, Amerikalılar her- 

gün değişiklik istiyor. 
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HAYVANAT 
BAHÇESİNDE 
Hayvanat bahçesin- 

de bir fil geziniyordu 
Birden bir çığlık duydu. 
Yerinde kalakaldı. Baktı, 
az daha bir fareyi ezeceğini anladı. Utanarak; 

-Özür dilerim fare 
kardeş, dedi. Sizi görmemiştim. 

Fare, hemen karşılık 
verdi: 

-Özür dilemen gerekmez fil kardeş. Aynı 
hataya ben de düşebilirdim..... 


YAZISIZ 


İYİ ÖĞRENCİ 


-Bu kadar uğraşmaya hiç gerek yok oğlum... Bizim 


fotoğraf makinemiz var. 


DAHA NE KADAR? 


Hanımını, başka bir şehirde 
inin yanına tatile göndermişti. Bir-iki gün sonra hanımın- 


oturan annı 


PATATESLER 


Lokantanın 


dan telefon geldi. Birkaç gün daha dı: 


kalıp kalamayacağını 


soruyordu. 


Adam, ahizeyi bırakarak mutfağa mekler iyice bozuldu, 
gitti. Henüz kirlenmemiş yemek dedi. Şu patateslere bakaplarını saymaya başladı: kın? 
-Bir, iki, üç... -Nesi var etendim? 
Sonra tekrar ahizeyi alarak -Yarısı pişmiş, yarısı 
cevap verdi: pişmemiş. 
- Üç gün daha kalabilirsin -Siz de pişmişleri 
karıcığım. yiyin öyleyse... 
GIKIŞ | 
————> Se 
0 EE 
z) 


MV 


terisi, garsonu çağır- 


-Son zamanlarda ye- 


sürekli 


-Hayır.. Çiçek sokak 15 numara 
buradan 2 köşe ötede.. 


HOŞUNA GİTMİŞ AMA 


Yemeğini bitiren 
müşteri, lokantanın şef 
garsonunu yanına çağırdı: 

-Bugünkü öğle yemeğini hiç beğenmedim? 


-Bence gayet güzel 
di efendim. 

-Nasıl olur? 

-Hay Allah!.. Birden öğle yemeğini dışar- 
da yediğimi unuttum 
da.... 
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A ŞEY NM Şi 


Futbolda 
cevap verilmesi 


gereken soru 


Takımların amacı 
gol atmak 


gol yememek mi? 


ÖZELLİKLE lig maçlarında takımlar puan alabilmek için, çoğu 
defa sahaya gol yememek amacıyla 
çıkıyorlar. Oyun düzenlerinde sa- 
'vunmaya ağırlık veriyorlar, Tabii o 
zaman da, gol atmak, bir anlamda 
tesadüflere kalıyor. 


Kulüplerin sık sık teknik direktör ve antrenör değiştirmeleri de, 
futbolumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Teknik elemanlar başarılı görünebilmek için, çok defa bir puana 
razı olup, takımı savunmada tutuyorlar. Açık futboldan kaçınılması, 
maç zevkini de öldürüyor. 


Takımların bu.tarz futbolu benimsemeleri, gole yakın yıldız futbolcular yetişmesini de önlüyor. 
Gözler sahada bir Metin'i: bir Ce” 
mil'i boşuna arıyor. Bugün ümit veren tek futbolcu Tuncay. 


Milli takımlar, aslında kulüp takımlarının aynasıdır. Bir ülke futbolunun özeti kabul edilir. Futbolcular milli maçlarda da, kendi takımlarının maçlarındaki gibi oynadıkları için varlık gösterem iyorlar. 

Avrupa liglerinde en az gol bizde 
atılıyor. Geçen yıl lig şampiyonluğunu kazanan Trabzonspor, Avrupa liglerinde şampiyonluğu kazanan takımlardan en az gol atanı. 

Eğer bizde de açık futbol benimsenmez, takımlar maçlara gol 
yememek için çıkmak yerine gol 
atma amacıyla hazırlanmazlarsa, 
fütbolumuzun ilerlemesi beklenemez. 


Bu arada devamlı tatsız tuzsuz 
maç seyretmenin, zamanla seyirciyi 
de maçlardan soğutacağını unutmamak gerekir. 


gösteri yapıyor. 


Son yıllarda gol atan.da, taraftarlar 


da kaleye giren her top için aşın 


Sonyıllarda futbolseverlerin hasretini çektiği şey 


GOL GOL GOL 


FUTBOL maçlarında takımların 
amacı, sahadan galip ayrılmaktır. Bu 
amaca da tabii, ancak gol atmakla, 
daha başka bir deyişle, yenilenden 
fazla gol atmakla ulaşılabilir. 


Bizim futbolumuzda ise, özellikle son yıllarda; gol kısırlığı çekiliyor: Bu: gollü maçların sayıları çok 
az. Belki de bunun etkisiyle atılan 
her gol, anormal sevinç gösterileriyle 
kutlanıyor. 


Futbolcularımız özellikle son 
birkaç yıldır, golden sonra, çoğunlukla aşırı hareketler yapıyorlar. O 
anda sahada, belki de düşünülme- 
den yapılan garip hareketlerin, sonradan seyredilince, hiç de hoş 
olmadıkları görülüyor. 


Elbette gol atan futbolcunun ve 
takım arkadaşlarının sevinmesi normaldir. Ancak bu sevinç gösterilerininde bir ölçüsü olması gerekir. 


Galibiyete, gol atmaya alışkın 
futbolcular, bu tür hareketlerden 
kesinlikle kaçınırlar. Bunun en güzel 
örneği 1922-1923 yılında hiç yenil 
meden ve hiç gol yemeden 12 maçta 
58 gol atarak İstanbul Şampiyonu 
olan Fenerbahçe takımında yer almış 
futbolcuların söyledikleri sözlerdir. 
O yılların şampiyon takımının elemanları 40 yıl sonra, yedi yıl kadar 
evvel bir. araya gelişlerinde, günümüzün : futbolcularının ; kulaklarına 
küpe olması gereken şeyler söylemişlerdir. 


: Bu toplantının yansıtıldığı gaze- 
i te haberlerinde, takımın en golcü 
elemanı ve kaptanı Zeki Rıza 
Sporel'in başarıyı arkadaşlarına mal 
ettiğişunları söylediği görülmektedir. 

-Arkadaşlar topu önüme yuvarlıyorlardı. Bana sadece onu kaleye 
atma işi kalıyordu. ğ 

Gole yakınlığı yüzünden “Beleş” 
lâkabı ile anılan Ömer ise şöyle 
konuşmuş: 


Hele ben Me de fazla bir sey 
yapmadım. Bedri ile İsmet paslaşır, 

onlardan gelen topa da ben şöyle bir 

dokunurdum. Gol olurdu o kadar. 

O sezonu hiç gol yemeden 
kapatan kaleci Şekip şunları söylemekle yetinmiş: 

-Savunmada görev yapan arkadaşlar o kadar güzel oynuyorlardı ki, 
gol yemem imkânsızdı. Başarı 
müyle onların. 

Aynı takımda yer alan ve bugün 
Profesör olarak öğrenci yetiştirmekle 
uğraşan o günlerin ünlü futbolcusu 
Fâhir Yeniçay'ın sözleri de genel 
görüşü yansıtıyor: 

-Hakeme itiraz nedir bilmezdik. 
Ben futbol hayatımda ne bi 
hatta ne bi, 
sahaya tartışma, kavga, itiraz için 
değil spor yapmak için çıkardık. 

Aslında Prof. Yeniçay'ın o yıllarda, o toplantıda söyledikleri, yalnız 
futbolcular için değil, tüm sporcular 
için geçerli olması gereken kuralı 
belirliyor. 


Eski futbolcular 


bol bol gol atar, 


yine de 

taşkınlık yapmazlardı 
Şimdi ise sahalarda 
golaz, taşkınlık çok, 


En çok şampiyon olan 
En çok milli formayı giyen 


Hamit Kaplan, 
sporseverlerin 
omuzlarında... 


75 Defa mili olan sporcumuzu, 
158 defa milli formayı giyen 


Doğan Hakyemez takip ediyor 


BİZDE milli formayı en fazla giyen, en fazla şampiyonluk kazanan, 
madalya toplayan sporcumuz Hamit 
Kaplan'dır. 

Hamit Kaplan üç olimpiyata katılmış, üçünde de madalya almıştır. 
Güreş yaptığı dönem içinde uluslararası şampiyonalarda 15'i altın, 11'i 
gümüş, 6'sı bronz olmak üzere 32 madalya toplamıştır. 

Kaplan milli formayı tam 175 
defa giymiştir. Parmağı kırıldığı için 
genç yaşta minderden ayrılmak 20- 
runda kalmasaydı, bu sayının daha da 
artacağı kesindi. 

Genç sayılabilecek bir yaşta trafik kazasında kaybettiğimiz bu ünlü 
sporcumuzun milli formayı giyme rekoruna bugün en yakın sporcu emektar basketbolcularımızdan Doğan Hak- 


yemez'dir. İslâm Ülkeleri Spor, Oyun- 
Tarında Doğan, milli formayı 158inci 
defa giydi. Voleybolcu Semih Oktay 
da 131inci milli maçını oynadı. 

Madalya kazanma bakımından 
Kaplan'ın rekoruna en fazla yaklaşanlar ise genç yüzücülerimiz. Son İslâm 
Ülkeleri Spor Oyunlarında Sabri Özün 
ile Ahmet “Nakkaş 'yedişer madalya 
kazandılar. Özün'ün madalya sayısı 
böylece yirmiye yaklaştı. Önümüzdeki 
yıllarda uluslararası yarışmalarda belki madalya sayılarını arttırabilecekler. 

Ancak sayı olarak Hamit Kaplan'- 
ın madalya rekoru kırılsa bile Hamit 
Kaplan'ın madalyaları Olimpiyatlar, 
Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi 
çok güçlü rakiplerle mücadele ederek 
kazandığı hususu daima göz önünde 
bulundurulacak. 
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Kalkar ElER ŞEYJANI ir. 


ini alıp kaçmıştı. Hazineden haberi olan Karakorsan'ın oğlu Erik babüil. 
ni bir gemi peşindeydi. Erik fırtınaya yakalanmış, gemisiyle karaya bin: 


ÖZET: Morales Karakorsan'ı İspanyollara teslim ederek gemisi ile hazine belgeleri! 
nın gemisini kuratararak hazineyi bulmak üzere yola koyuldu. Morales'de ye: 
dirme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 


XT 
LARINA BEYAZ. BİZ DUVAR di LU 
SILMİSTI. GEMİNİN ö i 
KMS BİZ BÜTÜNE SEA Zi A vag 
İL O N 
ZE Dü: 


EE — mere e 
DÜMENCİNİN, ATİCLİĞİYLE KARA KARTAL | 
YEN DEĞİSTİRDİ.. MUAZZAM BiZ DAĞININ 
YANINDAN GİDİYOZLAZDI ART 
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o KARazleR ŞEYfANi 3. 


YOLUN EN ZOR NERİNE GELDİKİ | KAPTANI 
Ters BiR CUZGAR BİR FIP - siz gü 
TINA,BİZ BUZDAĞI Bizi MAH- 

NEDESİLİZ 


ADAMLAR. 

İGUNCUĞTAN 

AYATA UYU 
YOZLAR 


SİZLOKLAZI BEZİNİ — 
LAZ KE2B& KDZTA BUZLA 
VE NE DON BA SARPMAMALİCIN 
OZADAN OPAYA Gini - 
YOZ, SANKİ KOVALA - 
MACA OYNUYOZDU . 
İ BAZAN BiRKa€ NETE 
İLEDİ, BAZEN DE CRY) 
CE GERİYE GELİLMEK 
ZORUNDA KALIYOR - 
DU. 


VE ALAN BUZLAZ. 
BULMALA RI ER - 
GEL 


MORGAN HAZİNESİNİ SAZ LAYACAZ 
VERİ COK İYİ BULMUŞ. O NERDEN 
GESMİSSE Bİz OR 

SPADAN GE z 


HADITADA GEMİNİN YOLU ÖYLE 
ZİSZAKL “GÖRÜNÜYORDU Kİ. 


İBiELAE DEEMEDE BULUNAN | (Ste 
ERİK'İN BAŞALISI GEMİYİ BUZ — 
LARA SAPPTIRMAMAL OLDU 


DAMA &öTÜ Tİ 
BELİ ZTİLER. 


A 
GTTİLLE 
AZYOZ : 


BİZ AYDAN Beri Hozm BURNU 


KAkalsler SEYYANI :, 


GER NA Y BK AZINDAYIZ. İLK DEFA Dü 
PALAK ki va KA —N EFA 
ri SAZ İSTEDİĞİMİZ Bi Esi — 
özi 


NAMAZ. DALGALAR. 
Bi2i ceviz KABUĞU 
SiBi SALLAR... 


DEFA GEÇEME 2SEK, el KiT KAYBETMEK 
ile GEZEMENİZ - a aş OZ. 


HERSEYI SILICA 
BAĞLAMIN,UEY BAB, 
Sen AŞAĞIYA İN 
NE GEREKEN 


ÜSTELİK KAZ DA Gi DE BAĞ- 


YAĞIYOR Göz KENDİNİ, 
GÖZÜ GÖZME- 4 A 
YESEK 


PALGALARA KA- 
SEN HALATLARI İNEILMAMAK içiki 
Ee * S2Ü ME 


<A UZYLA BİZİ 
BATIYA ATGz 


KAzalzlerk ŞEyfAN 


KARA 
KORSANIN 
MACERALARI 


DEV DALGALARLA BO-7” oTuUz MLOaZ MALNOLDUL. KAPAT 

ĞUSAN, BAZEN TAMA-İ BÖYLESİNİ GÖZMEDİMİ)| BU FELAKET) AŞİ 

MİYLE SUYA GÖMÜ- | US KİZİ ANLAM İTEN Kuru A ÜNE 
BELLİ, PÜMENİ N UZ — 


Şo aka İLETİ ELİNE TumaBi- - < 
Yozou. Kinizi ç 


HORTUMLAR VE KAR 
FUZTINASININ AZASINPA , 
BİRDEN KAPSILARINA - 
KARA BİR DUVAR GILMISTI 
BU KOZCUNC DUVARA 
ÇARPMAK ÜZEREYDİLER 
DEV PALGALAR DUVARI 
DÖVÜYORZDU.. GEMİCİLERİ 
MENİ BİZ TELAŞ VE 
Kozku SARMIŞTI. 


DEVAMI HAFTAYA 
1 


ri ef 
7den7O'e herkesin 
nla beklediği eser 


e Pİ 


merak ve heyecd 


m 


arın esrarını çözmeğe çalışanlar... 


Çağlar boyunca yıldızlı: 
a kadar 


p Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kartal kanadından Apollo'y: 


uzay araçları 

Dünyamızın etrafında dolaşıp duran uyduların gizli görevleri 
Gezegenlere yolculuk ve uzak istasy 

oturacak? 


onları 


göktaşlarını karşılamaya hazırlananlar 


idar küçük olan 


Dünyamıza yağacak 
yüzbinde biri kâ 


Santimetrenin milyarda birinin 
varlık nedir? 


Uzaydan alınan ve uzaya salınan mesajlar 


p 
p 

p Ay şehrinde kimler 
b 

p 

p 


Bütün bu konular, belgeleriyle, baştan başa renkli resimlerle 


UZAY ANSİKLOPEDİSİ nde 


Disi 3l amal dee CUMA GÜNÜ 


çocuk DERGİSİNDE 


UZAY ANSIKLOPE! 
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Adile Naşit 
masallarla 


w polasilı.. sesleniyor. 


Adile Naşit, ekranın 
yeni kurtarıcısı... 


Ekranlarımızı tontonlar doldurdu. Şimdi de 
Uykudan o Önce'yi tonton teyze takdim 
etmeye başladı. Evet Uykudan Önce'nin masalci kuklası Tonton Amca yerini masalcs 
Tonton Teyze'ye bıraktı. Masalcı Tonton Teyzeyi ise tanımayan yok. Adile Naşit....... Yıllardır 
sanat dünyasının Adile Abla'sı olarak bilinen ve 
girdiği her topluluğun neşe kaynağı olan Adile 
Naşit'i bakalım küçük seyirciler nasıl bulacaklar? 


Tolga Han en güzel danslarını 
oğlu için yaptı 
EKRANLARIMIZDA yaptığı danslar ile 
tanıdığımız Tolga Han, geçtiğimiz günlerde 8 yaşındaki oğlu Tolga'yı sünnet ettirdi. Boğazdaki 
bir gazinoda kutlanan sünnet düğününde sanat 
dünyamızdan Cüneyt Arkın, Selma Güneri ile 
Halit Kıvanç hazır bulundular ve küçük Tolga" 
ya hediyelerini sundular. 
Son derece sevinçli görünen Tolga Han, eşi 
ile birlikte davetlilere nefis bir dans gösterisi 
yaptı. 
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“Aman Bre Deryalar” adlı türkü ile son 
günlerde ilgiyi üzerine 
çeken Arif Şentürk şu 
günlerde bir televizyon 
filmine hazırlanıyor. Dizide 15 yaşındaki kızı 
İnci ile birlikte rol alacak 
olan Arif Şentürk, filmin 
heyecanına şimdiden girmiş durumda. 


Geçtiğimiz günlerde 
bir LP'si piyasaya çıkan 
Arif Şentürk'ün rol alacağı televizyon (| filmi 
“Makedonya 1900” adını 
taşıyor. Çekimine önümüzdeki günlerde başlanacak olan “Makedonya 
1900”, Necati Cumalı'nın 
bir eseri. Safa Önal'ın 
hazırlayacağı 6 bölümlük diziden biri olan 
“Makedonya 1900” için 


Şi 


sanatçı, bir de LP doldurdu 


Arif Şentürk'ün seçilmesinin sebebi ise sanatçı- 
nın Yugoslav göçmeni 
olması. 


ievizyan -ihema Müzik Televizyon 


Sahne ve perde sanatçılarının çoğu, 
kardeşlerini de meşhur etmiş... 


Kardeşler birbirlerine 
şans getiriyor 


“Kardeş kardeşin canıdır" diye bir söz var. Bazı 
kardeşler de var ki, kardeşine can'la birlikte şöhret ve para 
da veriyor, Bunun en belirgin örneklerini sinema;-tiyatro ve 
sahnelerimizde görebiliriz. Hem de bol bol... Sık sık 
seyrettiğimiz ünlü o kadar çok kardeş var kil Saymakla 
bitmez. 
kardeşe “üçüncüsü, dördüncüsünün de 
, Hülya, Nilüfer, Feyal Koçyiğit ve beş 
kişilik BAĞCAN kardeşler gibi... Ama böyle üçlü-dörtlü 
kardeşlerin ünleri hep sürüp gitmez nedense. Bir-ikisi başka 
başka işlere girip, unutulurlar. 

Birbiriyle hiç anlaşamayan, biraraya gelemeyen 
kardeşler de var, sadece yediği-içtiği ayrı giden canciğerler 
de, 

Şimdi, kendi aralarındaki özelliklerini bırakıp bu ünlü 
kardeşlerin adlarını sıralayalım: 


Ünlü kardeşlerden üçü... yukarıda Ajda ve 
Semiramis Pekkan, Aşağıda solda Nilüfer- 

& Ferya“Hülya Koçyiğit ve yine aşağıda sağda 
Selçuk-Râna Alagöz.. 


© Hepside kardeş Hepsi de ünlü... 


Türkan-Nazan ŞORAY Yıldız.Müşfik KENTER 
Ajda-Semiramis PEKKAN Nesrin SİPAHİ-Nihat AKÇAN 


Hülya-Nilüfer- AliMeral ERBİL 
Feryal KOÇYİĞİT Ayşen GRUDA-Ayben ERMAN 
GönülKamuran AKKOR ( Nurhan-Burhan 
Serter-Sezer-Sezen-Savaş- o DAMCIOĞLU 

Selda BAĞCAN Necla AKBEN-İclâl 
Tanju-Temel GÜRSU (( AKKAPLAN 

Adile-Selim NAŞİT Selçuk-Râna-Ali ALAGÖZ 
Zerrin-Tülay ÖZER Müjde-Mehtap AR 

Bengü-Bilge ŞEN 'Neşe-Gülden KARABÖCEK 
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Bebekler de 


değiş onların söylediklerini ahlayabilmekte... 


KÜÇÜK kardeşiniz zaman zaman 
iki gözü iki çeşme ağlıyorsa ona kızmayın, Aksine, sevgi ve anlayış gösterin, 

Bebekler, konuşmaya başlayınc: 
ya kadar geçen aylar içinde dertlerini, 
isteklerini, sevinçlerini, sıkıntılarını, 
çıkarttıkları değişik tondaki seslerle 
büyüklerine anlatmaya çalışırlar. Ve 
bunda başarılı olamadıkları zaman da 
yaygarayı basarlar. Çünkü başka 
çareleri yoktur. 


Bilim adamları, yaptıkları çalış- 


malar sonucu, doğdukları andan 
itibaren bebeklerin duygu ve istekleri: 
ni anlatabilmek için beş ayrı 8 
çıkarttıklarını belirlemişler. Yani bebeklerin, çevrelerindekilerle, bu sesler 
yardımı ile bağlantı kurmaya çalıştıklarını anlamışlar. 

Uykudan uyanan bebek, hafif 
sesle mırıldanmaya başlayınca uyandığını ve annesini görmek istediğini 
belirtir. Bu arada tanıdık bir &8es 
duymaz, ya da kendisi ile ilgilenen 
birinin temasını hissetmezse huzursuz 
olur, O zaman ses tonu değişir. 
Hoşnutsuzluğunu belirten bir 8es 
çıkartmaya başlar. Bu, yakınlarına, 
özellikle annesine yöneltilmiş uyarıdır. 
Eğer yine ilgi görmezse işte o zaman 
çığlığı basar, 

Üçüncü tür ses, bebeğin .uyurken 
15-20 saniye aralıklarla çıkarttığı çok 
hafif sestir, Güçlükle duyulan bu sesle 
bebek, rahat olduğunu belirtir. 

Annesinde süt emerken de, eğer 
hayatından memnunsa ve süt İyi 
geliyorsa tatlı tatlı mırıldanır, 

Beşinci tür ses, bebeğin annesinin 
kucağında rahat rahat otururken 
çıkarttığı sestir. Belki de bu sesle, 
anasıyla uyum içinde ve keyfinin 
yerinde olduğunu belirtmek ister. 
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Bebekler konuşmaya başlayıncaya kadar, 

dertlerini, isteklerini, duygularını çeşitli sesler 
çıkararak anlatmaya çalışır. Eğer kardeşiniz iki 
iki çeşme ağlıyorsa, mutlaka bir derdi vardır... 


Bebeklerin çıkarttıkları bu beş 
değişik sesin anlamları büyüklerce 
anlaşılabilirse, onlarla uyuşmak kuş-* 
kusuz çok daha kolay olur. 

Aslında bebekler, dünyaya geldikleri anda çok büyük güçlüklerle 
karşılaşırlar. Ana karnındaki günlerinde, içinde bulundukları ortamla, 
dış dünya arasında dağlar kadar fark 
vardır. 

Ana karnında bir sıvı içinde 
bulunan bebek, kendi ağırlığını heinen hiç hissetmez. Doğduğu zamar 
ise, içinde yüzdüğü sıvıdan çıktığı 
için, hava basıncı sebebiyle bütün 
ağırlığını taşımak zorunda kalır. 
Tabii beyni ve diğer hücreleri de aynı 
basınçtan etkilenir. 

Isı değişikliği, mutlak karanlıktan gün ışığına çıkış da, onu 
fazlasıyla rahatsız eder. 

Doğumdan hemen sonraki saniyeler, bebek için en güç anlardır. Ve 
bu yüzden doğar doğmaz tüm gücüyle 
feryadı basar. 

Sanılanın aksine, yeni doğmuş 
bebeğin çok geniş bir hissetme alanı 
vardır. Annesinin kalp atışları, ona 
Titm duygusunu kazandırmıştır. Annesinin kucağındaki bebek, eğer annesinin kalp atışları düzgünse, huzur 
içinde kalır. Anne yorgun, kalp 


atışları düzensizse, bebek de heyecanlanır. 


Daha doğumdan önceki aylarda 
bile bebekler bazı alışkanlıklar edinir 
ve doğduktan sonra da bunları 
sürdürmek isterler. Bu husus da bazı 
deneylerle belirlenmiştir. Doğumdan 
önceki son 20-25 gün içinde yalnız 
belirli saatlerde yemek verilen annelerin bebeklerinin, doğduktan sonra, 


Tam beş değişik ses çıkaran 


yanına çağıriyor demektir. 


annelerinin yemek yediği saatlerde 
acıktıkları görülmüştür. 


Yine yapılan deneylerde, doğumdan beş ay kadar önce bile, bebeklerin 
hayatlarından memnun oldukları zaman gülümsedikleri, rahatsız olduklafi zaman İse suratlarını buruşturup, 
parmaklarını emmeye başladıkları 
anlaşılmıştır. 

Sözün kısası minicik bebekler, 
büyüklerin ilgisine muhtaçtır. Çevrelerindekilerin hareketleri onları da 
etkiler. İlgi ve sevgi ile yanlarına 
yaklaşılırsa rahatlarlar. Dertlerini, 
isteklerini anlatabilmek için ellerinden, 
değişik sesler çıkartmaktan başka bir 
şey gelmez. 

Tabii arada bir yaygarayı da 
basarlar: O zamdii da, dış dünyaya 
henüz alışamadıklarını düşünerek, | 
onlara kızmamak gerekir. Hem zaten 
hepimiz bebek olmadık mı canım? 


Mırıl mırıl mırıldanan 
minik bebek, annesini 


minikler, her istediklerini 
bu şekilde belirtebilirler 


Bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonunda, minicik 
bebeklerin bile çok geniş bir hissetme alanı olduğunu 
bulmuşlardır. Büyümeye başlayan bebek çok geçmeden 
cevresindekilerle ilişki içine girer. 


rd 
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Kaptan Scott, 


iney Kutup yolculuğuna bü 


vesle başlamıştı. Hedefine ulaştı. Fakat geri dönemedi. 


Bilim uğruna ölen unutulmaz insan 


Kaptan Scott 


Beş kişiydiler. Sonunda Güney Kutbuna vardılar. 
Ancak, hedefe ulaştıklarında dünya başlarına yıkıldı?.. 


BUZLAR arasında tek başına 
kalmıştı; Arkadaşları birer birer ölmüş- 
İerdi; Ecelin soğuk nefesini çok yakınında hissederken bile günlüğünü yazmayı 
sürdürdü. Yazdığı son cümle "Bu 
günlüğü karıma < gönderin”di. Son 
kelime ise “Karıma” kelimesini yazdıktan sonra bir çıkma yaparak eklediği 
“dut kelimesi oldu. Kutup kâşiflerin- 
den Robert Scott'un son isteği günlüğünün dul karısına gönderilmesiydi. 


Kâşifler basit birer macera âdamı 
değildir. Bilinmeyeni “öğrenebilmek, o 
güne kadar yapılamayanı başarmak, 
gördüklerini, edindikleri bilgileri kendilerinden sonra gelenlere aktarmak, 
onlar için vazgeçilmez bir tutkudur. 


Bu işi yaparlarken para-pul düşünmezler. “Tek “amaçları, adlarını 
tarihe geçirebilecek bir başarıya ulaşabilmektir. Kâşitler içinde hayatlarını 
kaybedenler de vardır. Ve işte kutup 
kâşifi Robert Scott bunlardan biridir. 

Kaptan” Scott Güney Kutbuna 
ulaşmak için çıktığı yolculukta başların- 


dan geçenleri günlüğüne kaydetti. 
Günlüğün bir yerinde “Daha önümüzde 
70 kilometre var” diyordu. Daha. 
sonraki sayfalarda ise “Hedefimize 
ulaşmamıza 50 kilometre kaldı” diye 
yazmıştı. Bu elli kilometre de aşıldı. Ve 
kutup noktasina 17 Ocak 1912 tarihinde ulaşı. Ancak hedefe vardığında 
sanki dünya başına yıkıldı. 


Kutup noktasında üstünde Norveç 
bayrağı dalgalanan bir çadır vardı. 
İliştirilen bir notta ise “Amundsen 
burada idi” yazısı okunuyordu. Güneş 


“Kutbuna ulaşma yarışını Amundsen 


kazanmıştı, Scott, Amundsen'den tam 
dört hafta sonra hedefe ulaşabilmişti. 
İşte bu yüzden de “Bunca çaba, bunca 
yorgunluk niçin?” diye düşünmüştü. 


1500 kilometrelik dönüş yolculuğuna üzgün başladı. Beş kişilik ekip 
beyaz cehennemdeki yolculuklarında 
olabildiğince yıpranmıştı. Scott düştüğü ümitsizliği günlüğüne yazdığı “Oyunumuz giderek trajik bir hâl aliyor” 
cümlesi ile dile getirmişti. 


Ekibin ilk kaybı çavuş Evans oldu. 
Bir sabah çadırdan sürünerek çıkt. 
Onu buldukları zaman donmuştu. 

İkinci kurban Lawrens Oates'di. O 
da bir sabah çadırdan çıktı ve dönmedi. 
O'nun cesedi bile bulunamadı. 

Ekip üç kişiye inmişti, Hepsi bu 
yolculuğu tamamlayamayacaklarını anlamıştı. Scott “Gücümüz gittikçe azalıyor. Ölümü çok yakınımızda hissediyo- 
Tum.” diye yazdı. z 

Kalan üç kişiden ilk hayatını 
kaybeden Doktor Wilson oldu. Sonra 
da ekibin en genç elemanı 27 yaşındaki 
Henry R. Rowers öldü. Nihayet Kaptan 
Scott ta ölümle buluştu. 


Robert Scott Güney Kutbuna ilk 
ulaşan kişi olamadı. Fakat acıklı kutup 
seferi, çektikleri sıkıntılar ve nihayet 
€kibin tüm elemanlarının hayatlarını 
kaybedişi, onları kutup kâşifi Arnundsen'den daha fazla tanınan kişiler 
haline getirdi. 

Scott bilim uğruna ne ölen ilk 
kişiydi, ne de son kişi oldu. Fakat 
“Kutup” denildiğinde adı ilk hatıra 
gelen kişilerin başında yer aldı. 


Kaptan Scott ile Amundsen arasındaki yarışı Amundsen kazanmıştı 


Beşi de dönüş yolunda birer birer öldü 


— 
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ÖZET: BİR VADİDE YAPILAN 
YARISMALARA TENGİZ DE 

KAMLMISTI. SON YAZISMADA 
KÜÇÜK BİZ HATA YAPT... 


OLUMU HATALI 
SALDIĞIMI BİLİYORUM. 
ONU HEDEFE YURDUZAN 
TESADÜFEN YANDAN 
> | ) ESEN RÜZGARDIZ.. 


KATNLAN BENDEN 
GAYRİ BÜTÜN 
BOĞANRLAR BİZİN— 
ÇİDİZ . BEN VUPMUS 
SAYILMAM. 
CÜNKÜ... 
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EM DA VAHsi BİZ SEVİNÇ İÇİNDEYDİ. 


BU TÜPKLER DE 


NE ACAİP İNSANLAR , . 
TENGİZ. DE Sok ENAİ İMİS 
NERZLECEK MÜKAFATI 
SE an GÖZE KAGEDI 
Teki AKILULAR DA TENGİZE e 
“AFERİN " DİYORLAR . HEPSİ DELİ 4eeseti G Ete 
BUNLARIN... SOGA NE MANCU ELC 


ZMLE SÖZÜSNEL!- 


Su CİN 
ELGİSİ TÜRKLERİN 
SİLAUSÖRLÜK TEKİ 
BAŞARILAZINA, Hig MEMNUN 
OLMADI. YEP AKLI BASKA 
NERDEYDİ SANKİ, KALKIP 
BiZ BALAYM SUNA. 


GİADEDAN SİNSİ 
SİNSİ ÇILAN O 
DEĞİL Mİ? HIMME 
SOZA ELSİSİNN 
CADIZINA DOĞRU 

GİDiYOR2.. 


DEMEK ki 
ANLASTIK...UİNDİ- 
ÇIİNİNDE Kİ AEBSLAN 
ADAMLARLA KÖPEK | 
BAUĞI ADAM 
PA BİZE VAN— 


BURASI SOĞA ELİNİN 

CADızı.. AA. SESİNDE N , 

TANIDIM MANGU ELSİSİ DE Raki AMA Bü ARSUN 
BUDADA . Ol OE ve ADANLAZ. PA NE DEMEK 


MÜKEMMEL İZİTİLİYOE... 


Erse? 
ANLASILDI.. 
LAFI FAZLA 
UZATMADAN 
gADIZLAZIMIZA 
DÖNELM TÜRKLER 
SÜPMELE BİLİZ LER... 


ONLAR DA BİZDEN 
TARAFA . ANCAK BASLAPINA Si) 
BİZ TüRK KEAL GECMELİ Kİ.. UZAKLASMALNIM 
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MEMLEVET 
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BELLEMEDİM .. 
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| eN Biz Be 
0 ANLATTI... 


YALNIZ. BAZI SENLERİ 
ANLAYAMADIM... 
KÖPEKBALIĞI ADAMLAR. 
İZSLAN ADAMLDR 
EALAN NE OLU YOZ.? 
BÖYLE Bİ? DEVLET 
İG DUYMADIM.. z 
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NZETİLLEZ -- 
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UNDİĞİNİNDE VE 
ist TAZAFLARINDA 
GmNET mena VAHSI 
KABİLELER VARDIR. 
BUNLAZIN BAZILARI 
KÖPEKZBALIĞINA , BAZILARI 
AZSLANA TAPAPLAZ.. 


DEVAMI HAFTAYA 


| UESU SİM LUK rşısm 


ÖZET: Luk ve Lora esrarengiz 7 ışının altında kalarak etkilenmişlerdi. 
gan ve çetesi gelir. Luk çocuğu kurtarmaya çalışırken yetişen 


Bogan'ı etkisiz hale getirirler... 
5 KIZMA BOGAN 


İYİLİĞİN igiN 


GÜLÜNE OLU NEZ 
YOZSUNUZ. Bu 
ADAM ÜZEDİNE 
ISıcu Bi2 soya İğde 
SÜRMÜ S SİZDEN, 
BENDEN FAZLI 

YOK ONUN. 


WE 


(AY 
BENİ | © 
NENECEĞİNİ 
SANANLARA DA 
& YaösTELE. ; 

md 
di *. 
Die 


BUNU SENİN * 


ESRARI 


Bulundukları villanın çevresine, Vitonese'nin oğlunu kaçıran Bo- 
Vitonese'yi Bogan'ın adamları yaralarlar. Luk'tan ürken haydutlar 
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KAVLAD TYukLA 
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Bİ ŞELİM OLA A 


MA SİLAASIZ SE 
Nİ ME SALE GiBi 


VA A, 
n di 
My 


$ 
Spa! 


NE İNAN — 
3, YOZ MUSUN? 


MAZLIĞINI 
YİÜTİZMEDİ — 
2. GİN İSİN- 


GÜLÜMSEDİĞİNE | 4 


GÖLE TAM ZAMA 
NINDA YVETisTi 


LAZ ÇALIŞ, 
a NUCABİLİRİZ BALIN” 
Pp ÖR Bu TAMEİİ LİZİZ.BÂ 

KORKUNE ISIN NERİD., 


SOL HEYECANLI 
İDİ. su KÜP IŞINLAZA, 
TUTULMADI MI? ONU 


BİZ ALAYIM ELİME... 


ISINLANMIS YNEBE 
KüBÜ TUT. | ve ağ) 


| GiECEĞİM 


DÜNYAYA 
ÖMÜMET 


DIKKAT 


Rer xlerin de 


d i var... 
hangi renk ne diyor, 
gelin görelim... 


Her rengin kendine göre bir dili 
duğu söylenir. Renklerin dili, neler 
yler acaba? Bu konuda değişik 
görüşler var. Her araştırmacı, renklerin anlattıklarını başka başka yorumluyor. Renkler konusunda oldukça geçerli yorumlar yapanlardan 
biri de İngiliz psikolog Steven 


Olacak 


Goldstein, Goldstein'e göre renklerin 
dilinden şunlar dökülüyor: 
Mavi:Herşeyi düşünüp © taşınarak 
yapmayı, sanatkârca duyguları anlatır 


Kırmızı: Enerji ve sür'ati dile getirir. 
Sarı: İnsanın kendi iç dünyasına 
yönelme isteğini ifade eder, 
Yeşil: Sevgilerin artması 
vurgular. 


dileğini 


Beyaz: Herşeyin kusursuz olma istegini anlatır. 

Siyah: Yalnızlık isteğini dile getirir. 
Kahverengi: Ciddilik ve günlük hayatta intizam demektir. 

Pembe: Kadınca duyguları belirtir. 


Mor ve eflatun: Çoğu defa burukluğu, 
üzüntüyü anlatmak ister 

Hemen belirtelim ki, renklerin 
bu yorumları kesin değildir. Genelleme yapmak da doğru olmaz, Siyah 
rengi çok sevdiği halde yalnızlıktan 
kaçan birçok insan da bulunur. 


Biliyorsunuz. 
tartışılmaz.!” 


“Renkler ve zevkler 


> PN > 1 
Hiç merak ettiniz mi? 


YURTDIŞINDA İLK DEFA 
GALİP.GELEN FUTBOL 


TAKIMIMIZ HANGİSİ? 


Yurtdışında galip gelen ilk 
takımımız — Galatasaray'dır. 
Sarı-Kırmızılılar, 20 Eylül 
1911'de Bükreş Karması ile 
yaptıkları maçı tam 11-1 yemerek kazanmışlardı. Bu maçtan önce Macaristan'da iki 
maç yapan Galatasaray, maçın birini 4-1, diğerini 7-1 
kaybetmişti, Böylece Avrupa'daki üçüncü maçında yedi. 
ği goller kadar gol atarak ilginç bir başarı elde etmiş oldu. 


DOKTORLARDAN 
KORUNMA DERNEĞİ 


1959 yılında Amerika! 
da İlginç bir dernek kurul. 
muştu, "Doktorlardan Ko. 
runma Derneği" adını taşıyan dernek, kuruluşunun 
| daha birinci ayında tam 
700 üyeye sahip oldu, Der- 


neğln amacının ne olduğu: 
nu anlamak Için tüzüğünde 
KI Ilk maddeye bakmak ye. 
terli; "Dernek üyeleri dok. 
torların yardımı olmadan 
Tahatça ölmek arzusunda. | | 
dır, 


24 EKİM 1980 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR 
Türkiye'nin en küçük haftalık gazetesi 


gen Min 


"Cumhuriyetimizin 57. yılını en iyi şekilde kutlamak için 
çalışıyorlar. Her yıl olduğu gibi parlak geçit törenleri ya 


ilgililer bütün güçleriyle 
pılacak. 


Cumhuriyetin 57. yılını kutluyoruz 


Cumhuriyetimizin 5 
kuruluş yıldönümü, önümüzdeki Salı günü öğle- 
den sonra başlayıp Perşembe günü akşamına ka- 


Çocuk 
Mahkemeleri 


21 Kasım'da 
çalışmaya başlıyor 


dar devam edecek törenlerle kutlanacak. 

Ayrıca, Ankara'daki 
geçit törenleri de naklen 
verilecek. 


Başkent o Ankara'dan 
başka | İstanbul'da ve 
diğer illerimizde ve yavru 
vatan Kıbrıs'ta da askeri 
geçit törenleri yapılacak. 

u arada, ilk ve orta 
dereceli bütün okullarda 
anma toplantıları düzenlenecek, dış temsilcilik- 


lerimizde ayrıca törenler yapılacak. 

57. yılın en iyi şekilde 
kutlanması için, ilgililer 
tarafından gerekli bütün 
tedbirler alındı. Verilen 
bilgiye göre, üniversitelerde, okullarda ve diğer 
kamu kuruluşlarında 
düzenlenecek konferanslarda, Atatürk'ün kişiliği 
ve Cumhuriyetin Türk 
milletine açtığı medeniyet ve ilerleme imkânları 
anlatılacak. 


Adalet Bakanı Cevdet 
Menteş, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun" 
un 21 Kasım tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecegini, beş yıl içinde de,bu 
mahkemelerin  kuruluşunun bütün Türkiye'de taını söyledi. 


Jocuk  mahkemeleri- 
nin kuruluşu tamamlanana kadar, çocuklarla ilgili 
davalara, kanun gereğince görevlendirilecek mahkemelerde bakılacak. 


arım ————————— 


Güneş enerjisiyle çalışan uçak başarıyla uçtu 


— 


Amerikalı mühendis Paul Mac Cready'nin uzun süren çalışmalar sonunda gerçekleştirdiği güneş enerjisiyle çalışan uçak, ilk denemesinde başarıyla uçtu. 
"Penguen" adı verilen uçak, bir kadın pilot tarafından 
kullanıldı, Uçuşu kontrol eden NASA yetkilileri, böylece havacılık tarihinde yepyeni bir dönemin başlayacağını belirttiler. 


Yusufçuk böceğini andıran ince yapılı Penguen'in 
üstünde, güneş enerjisini toplayan 2800 hücreli bir pano bulunuyor, Bu panoya gelen güneş ışmları elektrik 
enerjisine dönüştürülerek motorları çalıştırıyor. 


Matürk'ün 100. doğum" 


yıldönümü için 


100 kitap 


çıkarılacak 


Büyük” Atatürk'ün 100, 
doğum yıldönümü dolayısıyla 
Kültür Bakanlığı çok geniş bir 
yayın programı hazırladı. 

Verilen bilgiye göre, 1981 
yılı sonuna kadar, Atatürk'ü 
çeşitli yönleriyle anlatan 100 
kitap basılacak. Bunlar arasin- 
da, Atatürk'ün bir heyete yaz 
dırdığı “İzmir Yolunda” adlı 
kitap da bulunuyor. 

Kültür © Bakanlığı'nın 
programındaki diğer konulur 
şöyle sıralanıyor: 


tatürk'ün doğum yi 
dönümüne rastlayan haftanın, 
TW,radyo, okul,kışla,iş yeri ve 
çeşitli kuruluşlarda kutlanması, ulu önderin kişiliği, zafer 
leri ve devrimleri hakkında 
bilgi verilmesi. 

» Atatürk'ün çeşitli ke 
nulardaki veciz sözlerinin üç 
ayrı dilde ve beş afiş halinde 
bastırılıp, yurt dışındaki temsilciliklerimiz kanalıyla dün- 


kıların bir uzunçalarda toplanması, şarkı notalarının bast. 
rılması, 

* 100'üncü doğum yıld”; 


nümünü sembolize eden pu” 


rozet, Atatürk portreleri ve 
Kurtuluş Savaşı posterlerinin 
basılarak yurt içinde ve dişin 
da dağıtılması. 

* Ağaç ve vatan sevgisini 
yaygınlaştırmak için yurt ça 
pında ağaçlandırma faaliyeti- 
ne girişilmesi. Bu kampanya 
sırasında, 67 ilde tahminlere 
göre 4-5 milyon civarında ağaç 
dikilecek. 


Bütün bu çalışmalarda 
kullanılmak üzere, Bakanlık 
tarafından bir Atatürk amble 
mi de hazırlanmış bulunuyor. 


azete 


Ülkemizden ve dünyadan 
en son haberler 


Türkiye'nin ilk özel müzesi Sarıyer'de tarihi bir yalının 
restore edilmesiyle hazırlandı. 


Türkiye'nin ilk özel 
müzesi İstanbul'da açıldı 


El e pe — 
zenlenen bir 
Yili AL MİLLİ KÜTÜPHANE 
tesi İstanbul'da açıldı. 
Sadberk Hanım Mü. | SSIYILNDA HİZMETE 


Sarıyer'deki tarih? | | 
nın restore edil- Cumhuriyet'in 50 yı. 
temeli atılan Milli 

üphanenin, Atatürk” 

ün 100. doğum yıldönümü 
gözönünde | bulundurularak, önümüzdeki yıl ta 


sergilen 
ların çoğunluğu mı 
me Sadberk Koç fı 
an toplandı, bir bö) 


Büyük İskender'e 
ait paralar bulundu 


* Mersin'de yapılan kazılar sırasında bulunan 
gümüş paraların eşi bugüne kadar görülme 
miş. 

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Meydanlıkale mevkiinde 
yapılan arkeolojik kazılar sırasında, ilk çağlara ait bir saray 
kalıntısı ile Büyük İskender ve ondan sonraki krallar.zamanın - 
da basılmış gümüş paralar bulundu , Fransız Profesör Emanue. 
le La Roche'un yaptığı kazıları , Kültür Bakanı Eski Eserler ve 
Müzeler Genel (o Müdürlüğü adına takip eden Türkar. 
keologlar, şu açıklamayı 
yaptılar : 

"Kazılar sırasında 
meydana çıkarılan kalede 
Hellenistik çağa âit bir 
saray bulundu, On odah 
saray içinde kazı yapılır 
ken, döşeme altındaki ta- 


| PATLAMAYAN VE 


ŞİŞİRİLMEYEN 
BİSİKLET LASTİĞİ 
YAPILDI 


İngiltere'de bir firma 
tarafından, patlamayan 
yeni tür bir iç lastiğin ge- 
İiştirildiği ve lastiğin yapımında suni kauçuk yerine, esnekliği çok yüksek 'olan tabii kauçuk 
kullanıldığı belirtildi. 


Bt payı daha kalın 
olan ve hava ile çişirilmesine gerek duyulmayan yeni lastiğin çapı, 
normal bisikletlerin lastiğinden daha büyük. 


bii kuyu içine gömülerek 
konulmuş üç küçük çöm - 
leğin o içinde, toplam 
5216 gümüş sikke olduğu 
görüldü. Bunların çoğun - 
luğu Büyük İskender'in 
şahsi paraları ile onun 
ölümünden sonra yerine 
geçenlerin paraları, Söz 
konusu buluntular, dünyada benzeri olmadığı 
İçin büyük önem taşıyor, 
lar, Bunlar Silifke Arke, 
loji Müzesine teslim edilmişlerdir. 


mü de Vehbi Koç ailesi 
mensuplarınca bağışlandı. Yetkililer, müzede 
ydece eski eserlerin 


mamlanıp hizmete açıl 
ması kararlaştırıldı. 


Ankara'nın Bahçeli- 


Uzaya insan gönderme 
sırası Çinlilerde 


ergilenmesiyle yetinil- evler semtindeki inşaatın 

ği hızla devam ettiri iğini 
kaydeden Milli Kütüphane yöneticileri, şunları 
söylediler: 


“Binada 1000 kişilik 
bir phane bölümi 
kültür faaliyetlerinin 
rütüleceği 500'er kişilik 
iki salon ve araştırma 
merkezleri olacak. Özellikle | yüksek © öğrenim 
gençleri, günün her saatinde yararlanabilecekleri 
güzel bir kütüphaneye kavuşmuş olacaklar” 


ir biçiminde hazır. 
nan bahçede konse 
er, tiyatrolar, sergile: 
düzenlenecek, Müze zi 
yaretçileri kışın büy 
salonda, yazın da bahçede açılacak kafeteryada 
ne Pekin A 
tıklar" dediler, 


Yeni Çin Haber Ajansı, şimdiye kadar uygulanan 
uzay programı çerçevesinde uzaya hayvan gönderip 


çanlı olarak geri getirmeyi başardıklarını, şimdi ise 
Şanghay'da Çinli astronot adaylarının eğitildiğini bil. 
dirdi. Haberde, Şanghay'da faaliyette bulunan astro. 
mot yetiştirme merkezinde, adaylara uzaydaki hayat 
şartları üzerinde pratik ve teori 


dedildi. 
Öte yandan 


Çin, şimdiye kadar uzaya 8 uydu göndermiş, bunların 3'i dünyaya geri dönebilmişti . 


ik bilgiler verildiği kay- 
Çin'in başkenti Pekin'de "Uzay ve 
Bilimsel Araştırmalar Derneği"nin kurulduğu, 173 


uzay bilimcisi ve teknisyenin katıldığı kuruluş toplantasında, 62 kişilik bir konsey oluşturulduğu haber ve. 
ildi. 


MAYALAR 
NASIL GöKTü? 


Para yerine kakao taneleri kullanilıyordu. 
Takas usulü kalkmıştı. 

Spor karşılaşmaları yaparlar ve 

top ile oynamayı bilirlerdi . 


, 


| 
| BİRLEŞİK AMERİKA 


BÜYÜK 
OKYANUS ENE 


AMERİKA 


TARİHE işik tutmak için araştırmalar, kazılar yapan arkeologlar, insa- 
'n hayretler içinde bırakan buluşlar 
yapıyorlar, Özellikle asırlar boyu Orta 
Amerika'da yaşamış Mayalar ile ilgili 
buluşlar birbirini izliyor. 

Aslında Mayaların çok ileri bir 
kültüre sahip oldukları bilinmeyen bir 
#y değildi. Fakat araştırmalar sürdütülünce, bu medeniyetin, sanılandan 
kla ileri ve eski olduğu ortaya çıktı." 

Maya kültürünün başlangıç tarihi 
henüz tam olarak kestirilemiyor. Bu 
medeniyetin başlangıcının milâttan önce 1000 yıllarına, yani günümüzden üçbin yıl kadar öncesine indiğini söyleyenler olduğu gibi, daha eski olduğunu 
ileri sürenler de var. 

* Maya medeniyetinin ortadan kalkşı ise, Amerika kıtasının keşfinden, 
İspanyolların yeni dünyaya ayak basışlarından sonraya rastlıyor. 

SAZ DAMLI 
KERPİÇ KULÜBELER 

Maya medeniyetinin gelişme döne- 
mi milâttan sonra 200-300 yıllarına 
kadar sürdü. Hayvan yetiştirmeyi biliyorlardı. (Yukarıda) 

Guatemala'da, Guatemala şehri- Dükkânlarda her çeşit eşya satılırdı. (Aşağıda) 


e 


Evlerini ve dükkânlarını 
süslüyorlardı... 


Şehre parke taşlı bir yoldan girilir. Yolun kenarında 
kurak mevsimlerde şehrin su ihtiyacının karşılandığı bir su 
deposu görülür. 

Yol şehrin meydanına kadar devam eder. Okullar, 
yurtlar, yöneticilerin çalıştıkları binalar ve nihayet saray, bu | 
meydanın çevresindedir. 


Şehrin en kalabalık yeri pazardır. Pazarda sadece 
© kendi ürettikleri malları satan köylüler bulunmaz. Burası 
basbayağı bir ticaret merkezi görünümündedir. b 


Maya şehirleri derli toplu ve temizdi. 
Yollar ve meydanlar biçimliydi. 


nin dış mahallelerinde bulunan kalın 
lara göre, gelişme döneminde Mayalar, sırıklardan yapılmış, saz damlı, 
kerpiç kulübelerde yaşıyorlardı. Misir'i 
ve diğer sebzeleri, bitkileri yetiştiriyorlardı. Hayvan besliyorlardı. 

Kılıç ve kazma yapımında cama 
benzeyen çok sert, bir tür volkanik kaya 
parçalarından yararlanıyorlardı. Hasır- 
dan sepetler örüyorlardı. 

Çanak, çömlek yapımını biliyor, 
pişmiş topraktan yapılmış heykelciklerle 
evlerini süslüyorlardı. Hatta ve hatta, 
yine pişmiş topraktan yapılmış mühüriler kullanıyorlardı. 

PARLAK DÖNEM 

Milâttan sonra üçüncü asırdan 


itibaren Maya medeniyeti en parlak 


dönemini yaşamaya başladı. 

Köylerden bir kısmında şehirleşme 
görüldü. Yerleşme yerleri giderek büyüdü, kalabalıklaştı. Mimaride ileri 
gidildi. Tonozlu taş binalar inşa edildi. 


e oyalar topla oynamayı biliyorlardı. 
Bu oyunun kötü tarafı, kaybeden 
oyuncunun bazen kurban edilmesi.... 


Yüksek piramitler ülkenin pek çok 
yerinde boy gösterdi. Bunların üzerine 
tapınaklar yapıldı. Taş işçiliği gelişti. 
Bugün Tikal şehrinde ortaya çıkarılan 
piramitin yerden yüksekliğinin 70 met- 
Veyi buluşu, yapıların büyüklüğü hakında iyi bir fikir veriyor. 

Mayalar hiyeroglife benzer bir yazı 
kullandılar, Sayı, işaretler sisteminden 
Yararlanışları hele sıfırı bilişlerinin 
anlaşılması, o matematikte çok ileri 
gittiklerini gösteriyor. 

Yaşayışlarında şehir kültürünün 
bütün özellikleri bulunuyordu. Yerleşme yerlerini yollar birbirine bağlıyordu. 
Bulunan 100 kilometre uzunluğundaki 
yol kalıntısı bu konuda şüpheye yer 
bırakmadı. 


ÇÖKÜŞ BAŞLIYOR 
Milâttan sonra 900 yıllarında ise ne 
olduysa oldu. Maya medeniyeti süratli 
bir çöküntüye uğradı. 


Çöküş yavaş yavaş olmadı. Büyük 
bir hızla gerilediler. Şehir kültürü, 
yerini köy kültürüne bıraktı. 

Bu ani çöküşün sebebi kesin olarak 
açıklanamıyor. Bilim adamları çeşitli 
görüşler ortaya atıyorlar. Hangisinin 
doğru olduğu ise henüz anlaşılmış değil. 
Bunlar içinde bazıları çöküşü, toprağın 
gücünü yitirişine bağlıyor. Bazıları ise 
durumu, iç karışıklıklarla açıklama 
yolunu seçiyor. 

Gerileme döneminde ülkenin bölündüğü ve bir süre küçük devletçikler 
şeklinde yönetildiği anlaşılıyor. 

Bu arada Amerika kıtasının keşfi 
ve Avrupalıların Amerika kıtasına ayak 


3000 yil önceki Mayaların 
bugünkü torunları 


basışları o Maya medeniyetini tama 
men yıkmaya yetti. 1511 yılında 
gemileri batan ve sayılarının 12 olduğu 
söylenen “İspanyollar “Maya ülkesine 
ayak bastılar. Ancak bunlar hemen 
ortadan kaldırıldı. 1517'de Fransız 
Hermandez de Cordaba, Maya ülkesi- 
nin kuzey kesimlerinde bir keşif gezisi 
yaptı. 1540-1546 yılları arasında ise 
ülkenin büyük bir bölümüne İspanyollar hâkim olmuştu. 

Bugünkü Guatemala'nın orta kesimlerine düşen” Peten bölgesindeki 
Mayalar ise bir süre daha varlıklarını, 
bağımsızlıklarını koruyabildiler. o Ve 
1697'de tamamen yıkıldılar. 


© Takvimi tanıyor, sıfırı biliyor ve 
rakamlarla  oynüyorlardı 


Üç pul -Üç konu 


Almanlar son pullarında değişik 
konuları işlemiş... 


FEDERAL Almanya 
son çıkarttığı üç pul 


serisinde üç ayrı konüyu 


PUL serileri çıkarılırken mot 
fin seçimine de özen gösterilir. Ve 
kesinlikle pulun onu kullanana, 
görene, biriktirene birşeyler vermesine dikkat edilir. 


Anma serilerinde, yıldönümleri için bastırılan serilerde konuyu 
belirtici resim ve motif kullanılır. 
Tabii genel görünümün de göz 
okşayıcı olmasına dikkat edilir. 

Bu yıl içinde Kıbrıs Türk 
Federe Devletinin çıkarttığı “Tarihi 
eserler” konulu seri bunun güzel bir 
örneğidir. 


Haziran ayının 25'inde tedavüle çıkarılan 5 pulluk seride Kıbrıs” 
taki tarihi eserlerden bir kısmı 
tanıtıldı. 


Serideki 2,5 liralık pulun üzerinde Girne'deki Hazreti Ömer 
Türbesi'nin resmi var. 3,5 liralık pul 
Gazi Magosa şehrinin giriş kapısını, 
5 liralık pul yine Gazi Magosa Türk 


Mezarlığındaki 16. yüzyıldan kalan 
türbeleri gösteriyor. 10 lira kıymetindeki pula Girne'deki 12. yüzyıl 
dan kalma, Lusignan'lar çağına ait 
gotik tarzındaki Bellabayıs manastırının resmi. konmuş. 20 liralık 
pulda ise Lefkoşe'deki Selimiye 
camiinin resmi bulunuyor. 


Serideki bütün pullar ikişer 
milyon tane basılmış. Serinin bir 
özelliği de postada sürekli geçerli 
oluşu. Yani bu pullar tedavülden 
kaldırılmayacak ve sürekli olarak 
kullanılabilecek. 


işliyor. 


Serilerden biri ünlü 
Köln Katedralinin tamamlanışının yüzüncü yıldönümü için çıkarıldı. 60 
fenig kıymetindeki bu 
anma pulunun üzerinde 
1880 yılında katedrale 
son taşın konuşu konusu 
işlenmiş. Katedralin bu 
kulesinin yüksekliği tam 
157 metre. 


İkinci seride şarapçılığın , tarihi ; üzerinde 
durulmuş. İkibin yıl önce 
bugünkü Almanya topraklarında o Romalıların 


bağcılık yapışları ve şarap üretişleri belirlenmiş." 
Pulun kıymeti 50 fenig 


Üçüncü serinin konusu ise “Doğanın Korunması” Serinin 50 
ve 60 feniglik pulları 
üzerinde tarımdaki hızli gelişme yüzünden 
bugün artık görülmeyen iki çiçeğin resimleri 


var. 


p Son İngiliz pullarının tek motifi var 


SPOR 


İNGİLTERE'de bu Yıl bir çok spor teşekkülünün Yüzüncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Amatör Atletizm Birliği, Galler Rag- 
bi Birliği, Amatör Boksörler Birliği bunlar arasında. 

İngiltere İle Avustralya arasındaki ilk milli karşılaşma da 
1880 yılında yapılmıştı. 

İngiliz Posta Birliği bu maksatla dört pulluk bir anma Serisi 
çıkardı. Enleri 30, yükseklikleri 41 milimetre olan pullar 12,1 
13.5 , 15 ve 17.5 peni kıymetinde. 

12 penilik pulda bir orta mesafe yarısının son metreleri görülüyor. 13.5 penllik pulun üzerinde Galler ile Fransa arasında Yapı - 
lan ragbl maçından bir görünüş yer alıyor. 15 penllik pul bir 
amatör boks karşılaşmasını gösteriyor. 17.5 penllik pulun üzerinde ise kriket maçını gösteren bir desen var. 

Seri, 10 Ekim'de tedavüle çıkarıldı. Bu Serl Için "lik gün zarfı" 
da bastırıldı. Ayrıca özel İlk gün tarih damgası da kullanıldı. 
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İz 
DEVAMI HAFTAYA 


Sizin 
Gönderdikleriniz 


ÇOBAN 


Sabah tânyeri ağarmadan 
Koyunlar uykudan kalkmadan 
Daima erken kalkar 

Kimseleri uyandırmadan 


Öğle yemeğinde peynir 

Ve yufka ekmeği yenir 
Kavalından çıkan nağmeler 
Koyunlar tarafından dinlenir. 


Güneş batmaya yüztutunca 
Koyunlar tamam olunca 
Köye döner ağır ağır 

Bir rahatlama duyar yatınca. 


zl 
Serkan-Erkan Çavaş-ISTANBUL 


M. Ali Temel ADIYAMAN 


ÇOCUK 
OLDUĞUMUZDAN 


Bayramlar bizim içindir. 
Çocuk olduğumuzdan 
Eğlenmek binbir çeşittir 
Çocuk olduğumuzdan 


Biz bugünün küçükleri 
Yarının büyükleri 
İstikbalin ümitleri 
Çocuk olduğumuz için. 


F.Çoşkun Aydın-İST. 


e ve SET 
vr ağir 
Bülent Karaköse 


YELKOVAN 

-Afedersiniz, bu saatin yelkovanı nerede? 
sAkrep soktu; hastaneye kaldırdık. 

Tübâ Korkut-ANKARA 


Vecihi Çam-BORNOVA 


DİKKATİNİZİ ÖLÇÜN 


İlk bakışta ayı 
rine bakmayın. İki resim arasında 
tam sekiz fark var. 


Biraz dik 


ederseniz bunları siz de bulabilirsi 


niz. 


BAYRAM ZİYARETİ 


Selim ile Selma bayramda, İstanbullun üç ayrı ilçesinde oturan akrabalarını ziyaret ettiler. Akrabalarının 
hangi ilçelerde oturduklarını soran 
arkadaşlarının ellerine de birer kâğıt 
tutuşturup, üç ilçenin isimlerinin 
bu hârfler içinde gizli olduğunu 
söylediler. 


İlk gün gittikleri ilçenin, Yalova 
ile arabavapuru bağlantısı var. 

İkinci gün gittikleri ilçenin 
i, profesyonel ligde yer alan 
spor külüplerinden biri de taşıyor. 
Üçüncü ilçe ise Karadeniz sahilinde. 

Harflerin tümünü kullanarak 
İstanbul'un bu üç ilçesinin isimlerini 
bulmak mümkün 


AAABEEİİKKLLRŞŞŞTT 


Bisiklet, fare, telefon, fil, helikopter ve 
zürafa. Resimler güzel çizilmiş. Çizilmiş 
ama her birinde olması gereken önemli bir 
şey unutulmuş. Bu resimlerde bulunması 
gerektiği 
neler olduğunu bir düşünün bakalım. 


NELERİ EKSİK? 


halde unutulmuş olan şeylerin 
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Yukarıdaki her şekil, bir sayı 
karşılığı kullanılmış. Hangi şeklin 
hangi rakam yerine kullanıldığını 
bulabilirsek, soldan sağa ve yukarıdan aşağı bütün işlemler doğru 
çıkıyor. 


Verilen ilk ipucu, en alttaki 
toplama işleminin en soldaki üçlü 
grubunun sayı değerinin 378 olduğu. 
Hangi şekillerin 3, 7 ve 8 yerine 
kullanıldığını öğrendiniz. Öncelikle, 
bu şekilleri gördüğünüz yere, sayı 
değerlerini yazın. Sonra dikkatinizi 
yukarıdan aşağı en sağdaki toplama 
işlemine vi Burada, hangi şeklin 
1 olduğunu görecek- 


İkinci ipucu, 1 ve 4 rakamlarının 
yalnız birer kere kullanılmış olduğu. 
Bu da, hangi şeklin sayı değerinin 4 
olduğunu gösteriyor. Onu da yazdıktan sonra, yine yukarıdan aşağı en 
sağdaki toplama işlemine bakın. 5 
ve 6 yerine kullanılmış şekillerin 
hangileri olduğunu anlayacaksınız. 
Gerisi de kendiliğinden gelecek. 


KAÇ ÜÇGEN VAR 


Burada bir sürü üçgen var. 
Bize sorulan, resimdeki üçgenlerin 
sayısı. Yalnız sayarken, 
birbiri üstüne gelişleri yü 
meydana gelen küçük üçgenleri 
dikkate almayacağız 


« 


Ne var,ne yok? 


ÖNCE BAK, SONRA BUL 


İşte size hafıza gücünü ölçme imkânı veren 
eğlenceli bir yol. Bu oyunu aileniz içinde veya birkaç 
arkadaş biraraya geldiğiniz zaman oynayabilirsiniz. 

Oyuna katılan herkese bu resmi gösterip, yarım 
dakika süre ile incelemelerini isteyin. Sonra, her 
birine birer kâğıt kalem vererek, soracağınız soruların 
cevaplarını, birbirlerine göstermeden ellerindeki 
kâğıtlara yazmalarını söyleyin. 

Sorular tamamlanınca, resmi ortaya koyarak, 
herkesin kaç soruyu doğru cevaplandırdığına bakın, 
Her doğru cevaba bir puan verirseniz, hafızası en 
kuvvetli olanın kim olduğunu anlayabileceksiniz. 

İşte sorular: 

TAli ile Ayşe motor gezisini gece mi, gündüz 
mü yapıyorlar? 

2- Sahilde kaç ağaç görülüyor? 

3- Resimde hayvan görülüyor mu? 

4- Eğer resimde hayvan varsa, kaç tane? 

5- Motoru Ali mi, Ayşe mi kullanıyor? 

6- Ali bıyıklı mı? 

7- Kaç tane hi, tan cevizi görülüyor? 

8- Motorun feneri var mı? 


— —  . .. 


IP9 SEL 4895 'E9Z —662-79ç 
“ELE —7LE 49 siğviv uppuuynz 
149 E97 4 81€ 

EL —66Z-ELE "89-796 49 *b$nŞ 
“DPIOS SAVTIAVS YTRMAYŞ 


EZ AVA NADİN ÖVM 


En şanslı çocuklar kimler mi? 
Elbette 
Garanti Bankası 
Çocuk Kulübü Üyeleri! 


Neden mi?. 


Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, 
alışverişlerinde */,10 indirim sağlayan Çacuk Kulübü 
kartlarını kullanıp, aile bütçelerine şimdiden destek 
oluyorlar. 

Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, 
Garanti Bankası şubelerindeki video gösterilerinde 
en sevdikleri, en heyecanlı filmleri izliyorlar. 

Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, 
sadece kendilerine ait olan Yonca Çocuk Dergisi'ni 
bütün şubelerden ücretsiz olarak alabiliyorlar. 

Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, 
Garanti Kumbaralarını doldurabiliyorlar. 

Hem de taşana kadar. 

Ve Yeşil Yoncalı ağabeyler, ablalar, 

“şanslı” olmak isteyen tüm çocukları 

Çocuk Kulübü'ne üye yapmak için şubelerde bekliyorlar. 
Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri 

gerçekten de çok şanslı! 


TURKIYE . 
NEM GARANTİ 
yakınınızdaki Garanti Bankası şubesine başvurunuz veya 
aşağıdaki kuponu doldurup, “Çocuk Kulübü” rumuzuyla 
Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, 
Galatasaray-İstanbul adresine gönderiniz. 


Yakınımdaki Garanti Bankası Şubesi :. 


A “yeşil yoncalı” 
! Garanti Bankası Çocuk Kulübü'ne 

, üye olmak istiyorum. 

İ Ağım-Soyadım: 

| Yaşım: Okulum ve Sınıfım: 

1 Adresim: 
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